
Een vliegend wandelpad? Wat moet ik me daarbij voorstellen? Ik loop in de polder. Eind 
februari,  nog geen vliegende grutto’s of kieviten te bekennen, hooguit een groepje 
overvliegende ganzen en wie weet kom ik vliegensvlugge hazen tegen, want het is 
rammeltijd.  
 
De polders rond Maasland zijn gesneden koek voor mij maar op een mooie zonnige dag, 
vlak  voor de sluiting van dit wandelpad op 28 februari, wil ik het toch graag even volgen. Het 
is bijna een thuiswedstrijd, want ik haak vanuit huis halverwege de route aan. Wel leuk dat ik 
nu op plekken kom, die anders voor wandelaars niet toegankelijk zijn.  
  
Bijkomend voordeel is dat ik de hazen nu van veel dichterbij kan bekijken. Die hebben alleen 
maar oog voor elkaar. Een vermakelijk gezicht om ze razendsnel achter elkaar aan te zien 
rennen. Er worden soms rake klappen uitgedeeld, want de heren denken misschien dat ze 
het voor het zeggen 
hebben, maar de dame 
waar het om te doen is, 
bepaalt uiteindelijk wie ze 
uitkiest als vader voor haar 
toekomstig kroost. 
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